PROGRAMMA

INLEIDING: Japan, Nippon:”de oorsprong van de zon”,
12 maal zo groot als Belgié, 126 miljoen inwoners.

TOKIO: hoofdstad met 40 miljoen inwoners — modern centrum met
zakenwijken en winkelstraten - Keizerlijk paleis - De metro, met
8 miljoen reizigers per dag — De Tsukizi vismarkt, grootste van Azié
- Sensoji Tempel: Boeddhistishe tempel uit de 79 eeuw - de
Kimono: traditioneel familie erfstuk - nep plastic gerechten in de
etalage van de restaurants - ramen (noedelsoep) eten met stokjes -
Meiji-Jingu: Shinto schrijn uit 1920 - Shintoisme, oorspronkelijke
religie van Japan gebaseerd op ontzag voor bovennatuurlijke
krachten - de typische Japanse lantaarns - de typische Shinto
ingangspoort of Torii - Omotesando chique winkelstraat - Ginza
en Shibuya uitgangsbuurten - Japans avondmaal.

NIKKO: pelgrimsoord voor Shintoisme en Boeddhisme - Toshogu
Shinto schrijn uit de 179 eeuw - prachtige herfstkleuren -
Taiyuin boeddhistisch mausoleum van de derde Shogun

(= opperbevel-hebber van het leger) - Rode Shinkjo brug -
Japans avondmaal.

RYOKAN: traditioneel Japans logies - gastronomische
traditionele maaltijd - slapen op een futon.

SHINKANSEN: de Japanse hogesnelheidstrein die al bestaat
sinds 1964 - de FUJI BERG, 3776 m hoog, symbool van Japan.

TAKAYAMA: nog een goed bewaarde stad uit de 18% eeuw -
Kusakabe volkskunde museum: een woning van een rijke familie
- de Yatai hal met praalwagens van een optocht, 2 x per jaar - de
oude huizen van Takayama - Sarubobo popjes: babypopjes zonder
gezicht - het Japanse hoogtechnologisch toilet.

SHIRARAWAGO: Gassho Zukuri boerderijen, meer dan 250 jaar
oud met steile daken tegen de zware sneeuwval - tot 30 mensen
woonden op het gelijkvloers — zijderupsen en weefgetouw op de
bovenverdieping - Japans avondmaal.

KANAZAWA: oude Samurai wijk - de Samurai: de elitekrijgers
- Kenruoke tuin: één der mooiste landschapstuinen van Japan.

PAUZLEL

ki

RYOTO: de vroegere hoofdstad van Japan en cultureel centrum van
de land - Keizerlijk paleis: de Japanse bouwkunst: rust, sereniteit
en harmonie - Gion wijk - de Geisha's - Kjo-Mai dans -
Sanjusagendo hal met meer dan 1000 vergulde beelden -
Fushimi Inari schrijn: Shinto heiligdom met duizenden Torii of
Shinto poorten - Nijo Jo kasteel uit de 179 eeuw met zijn
piepende nachtegaalvioeren - Pagode bij de Kiyomizu tempel -
de thee ceremonie: eeuwenoud gebruik met een meditatieve
gemoedstoestand - Ryoanji: de beroemdste Zen-rotstuin van
Japan waarbij men van 15 stenen er nooit meer dan 14 tegelijk kan
zien - Kinkaku-Ji: tempel uit de 149 eeuw volledig met goudfolie
bedekt - Ginkaku-Ji of zilveren tempel uit de 15% eeuw met
bijzondere zen-tuin - Filosofenpad: beroemde wandeling langs een
idyllisch kanaaltje - winkels — de Kawaii cultuur of “schattig” zijn -
Japans avondmaal - Concert met Koto en Shamisen,
eeuwenoude muziekinstrumenten,

NARA: waar in de 8¢ eeuw de Chinese cultuur Japan
binnenkwam en de basis legde voor de serene Japanse cultuur -
Horyu-Ji tempel: oudste tempel uit de 7de eeuw - Todai-Ji
tempel: grootste houten gebouw ter wereld met een 16 m hoge
Boeddha - Kasuga Taisha schrijn uit de 85 eeuw met honderden
elegante stenen lantaarns.

HIMEIIL: het “Witte Reiger kasteel”, het grootste en mooiste
feodale kasteel van Japan uit de 169 eeuw, dat verdedigd werd
door de Samurai - Japans avondmaal.

HIROSHIMA: een stad die jammer genoeg geen introductie nodig
heeft - 6 augustus 1945 om 8.15 u: de eerste atoombom valt...-
de stad werd volledig weggevaagd bij een temperatuur van 3000 a
4000 graden - tot jaren daarna tot 180.000 doden - aangrijpend
museum en vredespark - Japans avondmaal.

MINAIIMA: heilig eiland met de indrukwekkende “op het water
drijvende” Torii en het eeuwenoude Shintoistisch Itsukushima
schrijn: een geliefde plek voor huwelijken - park met
schitterende herfstpracht.

EINDE



