PROGRAMMA

INLEIDING: Chili : één der merkwaardigst
gevormde landen ter wereld, 180 km breed,
4300 km lang - in de 16de eeuw gekoloniseerd
door de Spanjaarden.

SANTIAGO: hoofdstad van Chili — Zuid-Europees
karakter — Plaza de Armas - Pedro de Valdivia:
veroveraar van Chili en stichter van Santiago -
San Franciscokerk — Kathedraal - Presidentiéel
Paleis — Santa Lucia-heuvel - San Cristobal-
heuvel.

Van ARICA in het uiterste noorden doorheen de
ATACAMA-WOESTIJIN naar het

LAUCA NATIONAAL PARK,

aan de grens met Bolivia, 4600 m hoog -
Vicuna’s en Alpaca’s, familie van de lama.

PARINACOTA: schilderachtig pueblo-dorpje met
adobe-kerkje en Aymara-Indianenbevolking.

Doorheen de woestijn naar IQUIQUE: oude
nitraatmijn-hoofdstad aan de kust. -
Restaurant “Club Espagnol”.

HUMBERSTONE en SANTA LAURA:
Nitraatmijn-spooksites, verlaten in 1960,
voor de sfeer weergegeven in zwartwit.

De raadselachtige geoglyphen “EL GIGANTE"” en
ook te PINTADOS.

CHUQUICAMATA:
Grootste open kopermijn in dagbouw ter wereld.

Dorpje CHIU CHIU en Inca-ruines van LASANA.

Doorheen de Atacama-woestijn naar SAN PEDRO
DE ATACAMA, - San Pedro-kerkje -
archeologisch museum met Indianenmummies.

SALAR DE ATACAMA: uitgedroogd zoutmeer.

VALLE DE LA LUNA: Vallei van de maan, fantasie
van de maan of een vreemde planeet.

STEENBOKSKEERKRING:
op 23 graden, 27 minuten zuiderbreedte.

CHILEENS MERENGEBIED: Osorno-vulkaan,
meren, gematigd regenwoud.

PUNTA ARENAS: stad aan de zuidpunt van Chili,
aan de zeestraat van Magelhaen. — Huis van de
familie Braun-Menendez -

Standbeeld van Ferdinand Magelhaen.

PAUZE

FUERTE BULNESS:
Eerste nederzetting aan de zuidpunt van Chili.

PINGUINERAS:
Kolonie van Magelhaense pinguins.

Scheepsskeletten: resultaat van de hevige
stormen.

PATAGONIE: een eindeloze steppe van een
troosteloze eenzaamheid — De Nandu: de
Zuid-Amerikaanse struisvogel - zwartnekzwanen.

Nog dieper Patagonié in: eindeloze vlakten,
speeltuin van de wind, de zon en de wolken.

“TORRES DEL PAINE": mooiste nationaal park
van Chili - de Torres — de Cuernos — de condor,
heerser van de Andes - de wilde natuur van het
park — watervallen — Gray-gletsjer.

PAASEILAND

INLEIDING -
De hoofdplaats HANGA ROA - kerkje.

AHU TAHAI: eerste kennismaking met de
raadselachtige beelden.

VULKAAN RANO KAU -
Het ritueel van de Vogelman van ORONGO.

Grotten - “Inca”-muren — neergehaalde beelden.

VULKAAN RANO RARAKU:
de groeve waaruit de beelden werden gehouwen:
de meest spectaculaire site.

AHU TONGARIKI:
grootste platform met 15 Moai.

ANAKENA-STRAND: als een postkaart uit de
Pacific - zeer gaaf bewaarde Moai.

PUNA PAU: groeve waaruit de hoedjes of
haardotten werden gehouwen.

AHU AKIVI: enige platform van waarop de
beelden naar de zee kijken.

JAARLIJKS FEEST: TAPATI RAPA NUI -
nabeschouwing.

EINDE



